
DOJO REGELS 
 

Uit oogpunt van respect voor elkaar, de leraar en de ruimte waarin we trainen dienen 
onderstaande regels door een ieder te worden nageleefd. 

 

• Bij het betreden en verlaten van de Dojo dient alle tijden te worden gegroet. 
 

• Een leerling spreekt de leraar altijd aan met “ “Sensei” vanaf 3de Dan. 
Hulpleraren worden aangesproken met “Sempai”. 

 

• Ouders en bezoekers gebruiken de accommodatie zoals is deze is bedoeld en zijn zelf 
verantwoordelijk voor kinderen buiten de dojo en het netjes houden van de 
accommodatie. 

 

• De Dojo mag, tijdens de training, nooit zonder toestemming worden verlaten. 
 

• Er mag niet met buitenschoenen door de zaal worden gelopen. 
 

• Het dragen van sieraden tijdens de lessen is verboden. 
 

• Iedereen dient er voor te zorgen dat nagels van tenen en vingers kort geknipt zijn. 
 

• Iedereen dient de training te beginnen met schone en gepaste kleding. 
 

• Karateka’s met lang haar dient dit in een staart te dragen. 
 

• Geen drinken en eten onder de les. 
 

• Laatkomers dienen, ongeacht hun graad, achteraan aan te sluiten tenzij de leraar ze een 
andere plaats geeft. 

 

• In de zaal is men rustig zeker als er nog een andere groep aan het trainen is. 
 

• Ouders die blijven kijken aan de kant, gelieve zachtjes te praten. 
 

• Voor privacy van onze leden en leraren is foto’s en filmen in de dojo niet toegestaan, 
mits in overleg met de Sensei. Gebruik je mobiele telefoon niet in de zaal. 

 

• Bij Seeza gaat iedereen gelijk stil zitten op band hoogte. 
 

• Tijdens Szeeza wordt er niet gepraat ook niet aan de kant. 
 

• Het is niet gepast zich om te kleden in de Dojo.  


